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Aboe Bakar 
Paul Adriaan Daum (1850 - 1898) 

 

Een waargebeurd verhaal uit Nederlands Indië. Adam Silver kind van een Engelsman en 

een inlandse vrouw, wordt verstoten uit de blanke gemeenschap en bekeert zich tot de 

Islam. Het verhaal is oorspronkelijk gepubliceerd onder het pseudoniem Maurits als 

feuilleton in het Indische Vaderland 

 

 Totale duur: 7:53:25 
 

Gelezen door: Marcel Coenders 

Omslagontwerp en productie: Bart de Leeuw 

 

 

Voor meer informatie, of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar librivox.org. 

 

Deze opname is vrij van auteursrechten en mag worden gekopieerd, gepubliceerd en 

gewijzigd, zonder toestemming. Ook de omslag is vrij van auteursrechten. 
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